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Oog in oog met de stilte 

 

 

de zanggroep o.l.v Lucian Venderink zingt gedeelten uit het oratorium ‘als de 

graankorrel sterft’ voor de veertigdagen en Pasen van Marijke de Bruijne 

 

 

  



De Paasnacht is het hoogtepunt van de ‘Drie dagen van Pasen”. In deze nacht 

vieren we de bevrijding uit de machten van het kwaad en dood, de doorgang door de 

duisternis naar het licht. De dienst van Goede Vrijdag eindigde bij het graf van Jezus.  

We beginnen in de stilte…… 

Stem: 

Er is een vreemde leegte neergedaald 
een grote stilte, die geen stilstand  is. 
 
Weggestorven het tumult van strijdende partijen, 
van innerlijke strijd. Achter ons. Al half vergeten. 
Van geen belang. 
 
Rondom ons gaat het leven voort 
trekkend rond de plaats van leegte 
die ons bestaan geworden is.  
 
En wij overdenken woordloos, beeldloos 
wat gebeurd moet zijn.  
De dood die dichtbij langsging. 
We waken bij het graf. 

     
    Wij waken en denken aan mensen die wakker liggen  
    in het donker van de nacht en waken  
    omdat het donker is in hun leven en zij verlangen naar licht. 
 
Stilte 
 
    In de aarde kiemt het leven 
    In ons hart woont nog de liefde. 

 
Zanggroep: 

 

Sterk als de dood is de liefde 
Sterk als de dood is de liefde 
 
Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten? Waarom slapen wij 
niet, maar waken wij in het duister?  
 
Voorganger: In deze nacht waken wij om een weg te zoeken  
uit de duisternis naar het licht. 
In deze nacht gedenken wij aan al het goede dat God  
voor zijn mensen gedaan heeft. 
Hoe Hij het licht schiep. 
Hoe Hij zijn mensen bevrijdde uit het land van de angst.  
Hoe Hij de mens redde uit de greep van de dood. 
Deze nacht vertellen wij elkaar de verhalen van water en licht. 
 



Waarom is deze nacht zo anders dan alle andere nachten? Waarom slapen wij 
niet? Maar waken wij in het duister? 
 
Voorganger: In deze nacht waken wij om Jezus te volgen 
in ons leven op weg naar dat licht! 
 
Zanggroep:  
 

1.Veertigdagen zijn voorbij nu en de winter is gegaan 

O wij wachten vol verlangen dat het groen van veld en akker 
Tot nieuw leven op zal staan.  
 

2.Veertig weken duurt het groeien van het ongeboren kind 
in de warme schoot van moeder tot het klaar is om te komen 

volheid is en nieuw begin. 
 

3.Veertig jaren van een leven zijn naar mensenmaat een tijd 
om te leren en te delen wat met moeite werd verkregen 
daardoor worden mensen vrij. 

 
4.Veertig dagen zijn gegaan nu soms een tocht door de woestijn 

waar we leerden om te vragen hoe je duister kunt verjagen 
om met Pasen klaar te zijn.  

 
Veertig dagen, weken, jaren 
wachten, weten en ervaren 

dat iets nieuws, verandering  
met vreugd en moeite samen ging.  

 
Stem: 
Dood schept ruimte voor iets nieuws 

Laat wat geweest is achter je. 
Tijd voor verandering. Tijd voor iets nieuws. 

In de akker sterft het graan. 
Groen worden de velden, gekiemd uit wat was. 

Verandering.  
 
Zanggroep: 

 
Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft 

blijft zij op zichzelf. 
maar als zij sterft brengt zij veel vruchten voort.  

 
Stilte Tijdens de stilte gaat het licht helemaal uit 
 

Zanggroep:  
 

Nachtblauw de hemel , donker de aarde. 



Geen enkel geluid, niets te horen.  

Niets beweegt.  
Als in doodsslaap wachten wij op wat komt.  
 

De intocht en de lof van het  Licht 
 
Stem:  
Lied breekt in in duisternis 
Wekt ons 
Roept ons op te staan 
Opstaan en opnieuw op weg gaan. 
Nieuwe wegen, ongebaand nog. Verandering… 

 
Zanggroep en gemeente  
 

Licht dat terugkomt. Hoop die niet sterven wil. 

Vrede die bij ons blijft.  
 

Tijdens het lied worden de Paaskaarsen naar voren gebracht als een symbool van de 
vuurkolom, die Israël in de nacht voorgaat in de woestijn en als teken van de 
Opgestane Jezus Christus, het Licht der wereld 
Het Licht van de Paaskaars wordt doorgegeven 

 
Lofgebed op het Licht 
 
Heer onze God, 
Laat het Licht dat gij in ons midden  
hebt ontstoken 
nooit meer doven 
Laat deze kaars ons keer op keer 
vertellen van de weg 
van de waarheid en het leven 
Zo is uw zoon voor ons 
Een lichtkolom van hoop 
Maak ons tot stralende sterren 
In duister en schemer  
Aangestoken 
Met de vreugde van Pasen. 
Terwille van uw eersteling 
De mens naar uw hart 
De zoon van uw welbehagen  
De Opgestane Heer 
Beschijn ons met het Licht van Christus 
 
Lied 600 Licht ontloken aan het donker 
 
Licht, ontloken aan het donker, 
licht, gebroken uit de steen, 
licht, waarachtig levensteken, 
werp uw waarheid om ons heen! 



 
Licht, geschapen, uitgesproken, 
licht, dat straalt van Gods gelaat, 
licht uit licht, uit God geboren, 
groet ons als de dageraad! 
 
Licht, aan liefde aangestoken, 
licht, dat door het donker brandt, 
licht, jij lieve lentebode, 
zet de nacht in vuur en vlam! 
 
Licht, verschenen uit den hoge, 
licht, gedompeld in de dood. 
licht, onstuitbaar, niet te doven, 
zegen ons met morgenrood! 
 
Licht, straal hier in onze ogen, 
licht, breek uit in duizendvoud, 
licht, kom ons met stralen tooien, 
ga ons voor van hand tot hand! 
 
De Schrift gesproken en gezongen 
 
Eerste lezing 

lector In deze nacht horen we hoe God in de 
eerste plaats Licht schiep voor de mensen 
om te kunnen leven. 
 

 

Lezen Genesis: 1: 1-5  
 
Zingen: lied 513 God heeft het eerste woord 

God heeft het eerste woord. 
Hij heeft in den beginne 
het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort. 
 
God heeft het eerste woord. 
Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord. 
 
God heeft het laatste woord. 
Wat Hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden 
in heel zijn rijk gehoord. 
 
God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 



oorsprong en doel en zin. 
 
Tweede lezing 

lector In deze nacht horen wij hoe God redt uit 
het water en een verbond met mensen sluit 

Lezen Genesis 9:8-17 
 
Zingen: lied 350 Het water van de grote vloed 
 

Want al het water wast niet af, 
dat wij verzinken in dit graf, 
tenzij de duif die nederdaalt 
ons uit de hoge vrede haalt. 
 
Tot ondergang zijn wij gedoemd, 
als God ons niet bij name noemt, 
maar God-zij-dank, Hij doet ons gaan 
door ’t water van de doodsjordaan. 
 
Wij staan geschreven in zijn hand, 
Hij voert ons naar ’t beloofde land. 
Als kinderen gaan wij zingend voort, 
de Vader is het die ons hoort. 
 
Met Noach en zijn regenboog, 
Mozes die uit Egypte toog 
en Jona uit het hart der zee, 



bidt heel uw kerk aanbiddend mee. 
 
Gij heft de aarde aan het licht 
door diepte heen en door gericht, 
eens zal zij bloeien als een roos, 
een dal van rozen, zondeloos! 
 
Derde lezing      In deze nacht horen wij hoe de graankorrel  
                           die valt in de aarde vrucht  draagt       
 
Lezen       Psalm 126 
 
Zingen: lied 650 De aarde is vervuld 
 

 
Gods goedheid is te groot 
voor het geluk alleen, 
zij gaat in alle nood 
door heel het leven heen. 
 
Zij daalt als vruchtbaar zaad 
tot in de groeve af 
omdat zij niet verlaat 
wie toeven in het graf 
 
Omdat zij niet vergeet 
wie godverlaten zijn: 
de wereld hemelsbreed 
zal goede aarde zijn. 



 
De sterren hemelhoog 
zijn door dit zaad bereid 
als dienaars tot de oogst 
der goedertierenheid. 
 
Het zaad der goedheid Gods, 
het hoge woord, de Heer, 
valt in de voor des doods, 
valt in de aarde neer. 
 
Al gij die God bemint 
en op zijn goedheid wacht, 
de oogst ruist in de wind 
als psalmen in de nacht. 
 
Evangelielezing 

voorganger In deze nacht horen wij hoe God door Jezus 
een nieuw begin maakte met mensen. Dood 
is niet het einde. Het leven door God 
gegeven heeft groter kracht. 

Lezen Matteüs 28:1-10 
 
 

Gedachtenis van onze doop 
 
De doopvont wordt gevuld met water 
 

voorganger Dit is de nacht waarin wij worden teruggebracht  
naar de oorsprong van onze doop;  
ook wij zijn door het water getrokken  
bekleed met licht, beademd met nieuw leven.  
Een nieuwe naam is ook over ons uitgesproken.  
Deze nacht gedenken wij  
hoe ook wij zijn weggeroepen uit dood en duisternis.  
Weten jullie dan niet dat wij  
– gedoopten in Jezus Christus –  
met Hem begraven zijn door de doop, in de dood, 
opdat wij  
– zoals Christus opgewekt is uit de doden  
door de glorie van de Vader –  
ook onze weg zullen gaan in een nieuw leven.  
Want, zoals wij geworteld zijn in Hem,  
waar ons sterven lijkt op het zijne,  
Zo zijn wij dat ook in het opstaan.  
Belijden wij dan ons geloof  
en gedenken wij onze doop. 
 
 



Wij gaan staan. 
 
Vg. Gemeente ik vraag u: 
met welke naam heeft de Heer u bij uw doop geroepen. 
Allen: zeggen hoorbaar hun doopnaam 
 
Wij belijden zingend ons geloof  

Lied 653 : 1,2,3,4,7 U kennen uit en tot u leven 

Gij zijt het brood van God gegeven, 
de spijze van de eeuwigheid; 
Gij zijt genoeg om van te leven 
voor iedereen en voor altijd. 
Gij voedt ons nog, o hemels brood, 
met leven midden in de dood. 
 
Gij zijt het water ons ten leven; 
de bronnen van de eeuwigheid 
zijn ons ter lafenis gegeven, 
zijn doorgebroken in de tijd. 



O Gij, die als een bron ontspringt 
in elk die tot U komt en drinkt. 
 
Gij zijt het licht van God gegeven, 
een zon die nog haar stralen spreidt, 
wanneer het nacht wordt in ons leven, 
wanneer het nacht wordt in de tijd. 
O licht der wereld, zie er is 
voor wie U kent geen duisternis. 
 
O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis 
uw kerk die in de wereld is 
 
Gebeden 

Vg. Zoals wij hier aanwezig zijn God, uw gemeente,  
rondom uw Licht,  
bidden wij:  
Geef ons vertrouwen in de uitstraling daarvan.  
Zullen wij niet weten dat wij gekend en bemind zijn,  
geroepen,  voorbij aan ons verleden, getekend met 
toekomst?  
Maak ons ook voor elkaar  
tot betrouwbare getuigen van dit licht,  
één met Christus,  
verheugd om onze doop in zijn liefde,  
met Hem opgestaan.  
Voor ons samen bidden wij  
met onze ouders die ons leerden geloven, 
en met onze vrienden die ons steeds  
het spoor weer helpen vinden:  
dat wij het lied om U nooit zullen opgeven  
maar blijven zingen, de nacht door.  
Kinderen van het licht, met Christus bekleed. 

Allen: AMEN 
 
Lied zanggroep:  
 

Snelle lichtflits zo verblindend, einde en begin in één, 

weggevaagd zijn dood en duister, overwinning van het 
Licht. 

 
Ademloos nog, vol van beelden , dans , beweging en 
muziek in een stilte, blij en stralend, alles alles tegelijk.  

 
Wachten wij totdat het stil wordt, in ons hoofd en in ons 



 

Vredegroet 
Vg.  De vrede van Christus met u! 
Allen:  Zijn vrede met u! 
 
 
 
 
 

 
 

hart, stilte vol van vreugde, lachen in de liefde van 

elkaar. 
 

In ons legt zich een ervaring, die de wereld anders 
maakt,  Nieuwer, mooier, toch hetzelfde in het uur van 
deze nacht.  
 
 


